
                           Oorlogsgraven in Nederwetten. 
 

In de jaren ’50 en ik denk ook nog ’60 van de 

vorige eeuw lagen er tegen het huis van 

Sloots aan de Soeterbeekseweg twee 

oorlogsgraven. Ze lagen netjes naast elkaar, 

voor het huis, voor iedere voorbijganger 

zichtbaar. Later zijn de twee omgekomen 

militairen herbegraven op het kerkhof in 

Woensel. Het waren twee van de zeven 

inzittenden van een neergestort Engels 

vliegtuig. Momenteel staat er op die plek, 

vlak bij hoeve Zeldenrust, een eenvoudige 

gedenkpaal met de volgende informatie.

               Het toestel was een Lancaster: 

 

                 
 

  

   
 

 

 

Op de site van Heemkundekring Boxtel vind je veel informatie over de vliegtuigen die daar in WO II 

zijn neergestort: 

 

http://www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/neergekomen_vliegtuigen_boxtel_en_omgev

ing_2014_10_14.pdf 

 

Het Engelse toestel had in totaal zeven mannen aan boord: de piloot, de navigator, de 

boordwerktuigkundige,  de radioman, de bommenspecialist en twee mannen in de geschutskoepel. 

Deze twee laatste zijn boven Nederwetten uit de neergestorte Lancaster gevallen. Onduidelijk is, of 

de informatie van Heemkundekring Boxtel helemaal juist is. Men speekt er van de 

Nederwettensestraat. Waarschijnlijk zijn hier enkele gegevens verward.  

http://www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/neergekomen_vliegtuigen_boxtel_en_omgeving_2014_10_14.pdf
http://www.heemkundeboxtel.nl/images/stories/div_pdf/neergekomen_vliegtuigen_boxtel_en_omgeving_2014_10_14.pdf


 
 

 

                  


